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ap in de pot
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Ik voel me misselijk, [;
mijn maag krimpt. !
Een man stopt zijn hand i
in de kop van een aap. |
Hij haalt er bruine smurrie uit. [

Dan roept mama:
Aan tafel!
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Ik begrijp.

1 Ze zitten op de grond bij een kampvuur.

3 Ze mompelen.
Ze praten stil in zichzelf.

3 Hetis een roodbruine smurrie.
Het is een roodbruine vieze brij.

5 Hij legt het goedje in de kom.
Hij legt de brij in de kom.

6 Ik krijg een naar gevoel.
Ik krijg een raar gevoel.

6 Ook ditmaal haalt hij er smurrie uit.
Ook nu haalt hij er smurrie uit.

7 |k hoor het gerammel van potten en pannen.
Ik hoor het geluid van potten en pannen.

8 De anderen grommen tevreden.
De anderen maken een brommend geluidje.

10 Ik voel hoe mijn maag krimpt.
Ik krijg een naar gevoel in mijn buik.

12 Hij stopt langzaam de hersenen in zijn mond.
Hij stopt traag de hersenen in zijn mond.

13 Papa knipt de televisie uit.
Papa doet de televisie uit.
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Aap in de pot

Ze zitten op de grond bij een kampvuur .

De vlammen tekenen donkere vlekken op hun gezichten.
Wanneer ik goed Kijk, zie ik een vrij grote plas bloed.
Maar waar het bloed vandaan komt,

kan ik niet zien, daarvoor is het te donker in de grot.




Ineens staat een man recht.

Hij zet langzaam een paar passen achteruit.
Dan neemt hij een groot mes in zijn handen,
draait zich om en hakt.

Daarna bukt hij zich en raapt iets op.

Hij keert zich weer om.

Dan kan ik eindelijk zien

wat de man in zijn grote handen heeft.

Het is de kop van een aap.

De man lacht en legt de kop op een houten plank.

De anderen die bij het kampvuur zitten, kijken ernaar.
Ze knikken en mompelen ().

Hoewel er bloed uit de kop druppelt,

stopt de man zijn hand erin

en haalt er iets uit.

Het is een handvol roodbruine smurrie ().




Ik ben terug!
roept mama wanneer ze de woonkamer in stapt.
Ik ben net terug van de winkel,
zegt ze enthousiast tegen papa.
[ Ze geeft hem een kus op zijn voorhoofd en lacht.
| Je kunt nooit raden wat ik gekocht heb,
zegt ze alsof ze iets heel belangrijks heeft gekocht.

Papa kijkt haar aan en schudt het hoofd.

De man legt de smurrie voorzichtig in een kommetje.

Hij lacht tevreden en alle anderen lachen hardop mee.

Opnieuw stopt de man zijn hand in de kop van de aap

en opnieuw haalt hij er roodbruine smurrie uit.

Daarna legt hij nog eens het goedje (1) in de kom.




Mama is bezig in de keuken.

Ik krijg een naar (£2) gevoel in mijn maa
g

| dlsikeisifos dsman 2in tiord Ik hoor het gerammel (&) van potten en pannen.

7‘ weer in de kop van de aap stopt. Papa kijkt me aan.

Ook ditmaal ) haalt hij er smurrie uit. \ Ik kijk vragend terug

. . . I en merk dat hij naar me glimlacht.
En opnieuw en opnieuw en opnieuw. | I 9

De anderen vinden het wel fijn. Ik probeer terug te glimlachen,

Zij lachen en stoten elkaar aan. miRarhiet uld mecriet 2o gees.

I Ik denk dat ik weet wat die smurrie is.




Nu haalt de man voor de zoveelste keer
zijn hand uit de kop van de aap.
Er blijft niet zo veel smurrie meer

aan zijn vingers hangen.

Toch doet hij het laatste beetje in de kom.

De anderen grommen (=) tevreden
wanneer de man de anderen aankijkt.

En weer knikt iedereen.

Nog eventjes en het eten is klaar!
roept mama vanuit de keuken.
Papa knikt en gromt.

Ik zucht.

Wat ruik ik?

Ken ik die geur?

Wat zou het zijn?

Waar komt het vandaan?
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De man zegt nu iets dat ik niet versta, en alle anderen
zeggen hetzelfde. Ik denk dat ik weet wat er gaat gebeuren.
De man neemt een beetje smurrie uit de kom,

bekijkt zijn vingers, en bekijkt de anderen.

De anderen kijken naar hem.

De man brengt zijn hand hoger en hoger.

Ik voel hoe mijn maag krimpt , want wat gaat hij doen met

die ... hersenen?

e e,

Aan tafel!

roept mama vanuit de keuken.

Maar wat ruik ik toch?

Het is een heel nare geur, vind ik.

Papa kijkt me aan en zegt:

We zullen maar beter meteen gaan eten,

anders wordt mama nog boos.

Ik denk na, denk na, en knik.




Papa knipt (&) de televisie uit.

Kom, we gaan eten,

van zo’n programma krijg je honger, lacht papa.
Ook ik probeer te lachen, maar het lukt niet zo goed.
En wat zou die verdomde geur toch zijn?

Ik vind hem helemaal niet aangenaam.

Als die geur uit de keuken komt,

Zou mama dan misschien ...

De man heeft zijn hand met de smurrie

tot viak bij zijn neus gebracht.

Hij ruikt aan het roodbruine goedje, ruikt opnieuw, en knikt.
Daarna brengt hij de hersens tot aan zijn lippen.

Ik durf haast niet te kijken,

maar de man stopt langzaam (-2) de hersenen in zijn mond.
Mijn maag krimpt samen, ik voel me misselijk worden

en kijk vlug de andere kant op.




Papa stapt de keuken binnen en ik stap achter hem aan.
Hij gaat naast mama aan het fornuis staan

en zegt: Haha, dat is lang geleden!

Ik hou niet van die geur.

Dan zegt papa: Hm ... Lekker! Apen-hersentjes!

Ik moet bijna braken en breng mijn hand naar mijn mond.
Maar dan zegt mama:

Grapje, je weet toch dat papa graag niertjes eet!




