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Toen oma leerde |
R { zwemmen

Elke zomer is toch mooi? vroeg ik. /
Ze schudde haar hoofd ‘

en keek me vreemd aan.

Deze zomer zal anders zijn, zei ze.
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kende
strooide
streelde
vertelde
knipoogde
druppelde
fluisterde
trakteerde

knal zomer
strand bos
strand huisje
zieken huis
dood moe
zwem bandjes
Zee water

glansden
zZwierden
fonkelden

schudde
laadde

knalzomer
strandbos
strandhuisje
ziekenhuis
doodmoe
zwembandjes
zeewater

Ik begrijp.

lachte
maakte
raakte
walste

schelpen
dingen
voeten
wolken

hoestte
proestte
liftte

1 Het wordt een knalzomer.

Het wordt een heel leuke zomer.
1 Ze keek me vreemd aan.

Ze keek me roar aan.

dansten

coole
logeren




3 Ze laadde verder haar auto in.

Toen oma leerde

3 We vielen in panne met de wagen.
De wagen was stuk en kon niet meer verder rijden. zwe m m e n

3 Bij het liften steek je je duim op om een auto te doen ‘
stoppen en zo mee te rijden.

4 Wat een coole omal
Wat een toffe omal

5 Bert trakieerde op mosselen met friet.
Bert betaalde de mosselen met friet voor hen.

5 De zon strooide fel licht naar binnen.
De zon scheen fel binnen.

6 Bert groef een diepe kuil.

Bert maakte een diepe put.
7 Na elke vijf stappen bleef ze puffend staan.
Na elke vijf stappen bleef ze hijgend staan.
8 De eigenaar van het huisje stond voor ons.
De baas van het huisje stond voor ons.

8 Hij was nors.

Het wordt een knalzomer (&), zei mijn oma.

Hij was boos.
10 We waren doodmoe van het trappen. Haar ogen glansden.
: We waren heel erg moe van het trappen. | Hoezo, vroeg ik, elke zomer is toch mooi?
10 Oma zong uit volle borst mee. . Ze schudde haar hoofd en keek me vreemd (&) aan.

Oma zong heel luid mee. ]
11 Een wals is een soort dans waarbij je met twee vooral

ronddraait.
11 De sterren fonkelden.

De sterren schitterden aan de hemel.

Deze zomer zal anders zijn, zei ze.
Ze stak een sigaartje op.
Ik begreep er niets van.

Een oma van tachtig die een knalzomer wil?
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Ik wil van elke dag genieten, zei ze.
Ze moest hoesten terwijl ze dit zei.

Ze had een oud wagentje gekocht.
Daar raak je niet ver mee, zei mijn pa.

Ik ga ook niet ver, zei ze.

Waar ga je dan naar toe? vroeg mijn moeder.

Met dit weer wil ik naar zee, zei ze.
En ik wil Lies bij me.
We vertrekken morgen.

Ik vond het super.

Mijn ouders schudden hun hoofd.
Oma, je bent te oud voor dat soort dingen, zeiden ze.

Welk soort dingen? vroeg oma boos.

Ze laadde (&) verder haar auto in.

Mijn vader kreeg gelijk.

Na tien kilometer vielen we in panne (&).
Oma, wat doen we nu? vroeg ik.

Oma lachte.

Nu begint de knalzomer echt, zei ze stralend.

Ze stak haar duim in de lucht en liftte (E2).




Wow, wat een coole (&) oma had ik!

Een oude heer nam ons met zijn auto mee.

Hij was ook op weg naar zee.

Ik heet Bert De Kooning, maar dan zonder kroon,
vertelde hij.

Hij knipoogde en gaf me lekkere snoepjes.

En oma zong liedjes over de liefde.

Bert kende ze ook en hij zong mee.

Het waren liedjes om van te blozen.

Waar logeren jullie? vroeg hij.

In hotel Zonnerust, zei oma.

Zou er nog plaats zijn voor mij? vroeg hij hoopvol.
Ik vind het heel leuk met twee dames op stap.
Even later keek hij heel blij.

Er was een kamer vrij naast de onze.

Bert trakteerde (£2) op mosselen met friet.

De zon strooide fel licht (&) naar binnen.

Jij hebt mooie ogen, zei Bert tegen oma.

Nu moest oma blozen.




De zon bleef fel schijnen.

Oma zette haar zonnehoed op.

Bert droeg de strandtas.

We vonden een plaats dicht bij het water.
Oma maakte papieren bloemen.

Als kind deed ik dit zo graag, zei ze zacht.

Ik wil alleen nog dingen doen die ik graag doe,

zei ze hoestend.
Bert groef (&) een diepe kuil @).

En samen zochten we schelpen aan het water.

==

Ik had de mooiste bloemen van het strand.

Mijn emmer raakte vol met schelpen.

Bert en oma stonden met hun voeten in het water.
Bert vertelde verhalen over zichzelf.

Oma bleef maar blozen.

Er kwamen wolken voor de zon.

De lucht zag er plots heel dreigend uit.

We moeten ons haasten, zei Bert.

Maar oma kon niet meer zo goed stappen.

Na elke vijf stappen bleef ze puffend staan.




We schuilden in een strandhuisje.

Er was net plaats genoeg voor ons drie.

Oma hield de papieren bloemen in haar hand.

Ze mochten niet kapot gaan in de regen.

Bert vertelde leuke verhalen.

Hij hield oma’s andere hand vast.

En oma lachte.

Plots stond de eigenaar (&) van het huisje voor ons.
Ga ergens anders schuilen, zei hij nors ().

Oma bleef maar lachen.

Ik wil met een karretje rijden, zei ze.

Dat is zo lang geleden.

We vonden het een goed idee.

De regen was gestopt maar het druppelde nog.
We kozen een mooie kar.

Bert en ik zaten vooraan.

Oma genoot achteraan. _

Ondanks de druppels bleef ze lachen.

Met een sigaartje in haar hand zei ze:

Dit wordt mijn mooiste zomer.
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's Avonds waren we doodmoe van het trappen. Oma en Bert dansten en zwierden in het rond.

Behalve mijn oma. Ik keek trots naar mijn oma.

Ik wil gaan dansen, zei ze Ze walste (&) en walste maar door.
; ;

\ o
Bert en ik keken verbaasd naar oma. Ze trok me bij de hand.

Ze kon maar niet genoeg krijgen van deze dag. lk danste met hen mee.

De maan was vol die nacht.
De sterren fonkelden ().

Morgen nog een laatste dagje zomer, fluisterde oma.

We maakten ons mooi.
. Bert kende een leuk plekje bij de haven.
‘ Men speelde er liedjes van vroeger.
Oma zong uit volle borst ) mee. Die nacht hoestte ze de hele tijd.

Ik kreeg weer blozende wangen.
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De volgende dag was het stralend weer.

Ik wil leren zwemmen, zei oma.

Ik zal het je leren, zei Bert.

De zee was koud.

Met mijn zwembandjes aan sprong ze in het water.
Af en toe ging ze kopje onder.

Ik voel me zo vrij als een vis, proestte ze.

Bert droeg mijn oma op zijn handen.

Zo leerde mijn oma zwemmen.

Daarna gebeurde alles veel te snel.

’s Avonds bracht Bert ons vlug naar huis.

Het ging niet goed met oma, ze bleef maar hoesten.
Ik heb te veel zeewater binnen, fluisterde ze.

Je rookt te veel sigaartjes, zei Bert.

Op zijn hoofd kwam een rimpel bij.

Hij streelde zacht haar hand.

Bert bleef bij oma.

QOok toen oma naar het ziekenhuis moest.

Ook toen oma drie dagen later stierf.




De knalzomer van oma was voorbij.

Het regende die dag heel hard.

De druppels liepen op mijn wangen en in mijn hart.
Ik hield Berts hand goed vast.

Het regende ook op zijn gezicht.

Toen de kist in de grond werd gelaten,

brak de zon weer door.

Net lang genoeg opdat ik de papieren bloemen

terug aan oma kon geven.




